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Orgelspel 

Aansteken tafelkaarsen 

Welkom door de ambtsdrager van dienst  

stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 561 (O liefde die verborgen zijt) 

Drempelgebed 

Lezing: Exodus 12: 1 - 8 

Lied: Pesachlied  (mel. Licht dat ons aanstoot in de morgen) 

Wij slachten ’t lam zonder gebreken 

vangen het bloed op in een schaal 

en elke deurpost rood bestreken 

bekent zijn kleur aan ‘t Pesachmaal 

De doodsengel trekt door de straten 

hij zaait verderf in het bestaan  

maar ongemoeid heeft hij gelaten 

waar ’t bloed de deur had aangedaan. 

 

Dat bloed als zegel en als teken 

de kostprijs door het lam betaald 

De dood mag zich op ons niet wreken 

hij heeft zijn buit reeds opgehaald 

Het feest van Pascha kan beginnen 

de vrijheid komt voor ons in zicht 

het eerste licht valt bij ons binnen 

bode van stralend morgenlicht 

 

Lezing: Mattheus  26: 17- 20 

Lied 569 (Toen Jezus wist: nu is gekomen) 

Overdenking  

Lied: Mag ik jou tot goede vriend zijn (Liefste Lied II, 40) 

Lezing: Matteüs 26: 21 - 29 

Lied 395: 1, 2,3 en 4  

Delen van brood en wijn 

Tijdens de viering Lied 568a: Ubi Caritas afgewisseld met piano/orgelspel 

Afsluitende woorden 

Lofzang: Laudate omnes gentes (3x) 

Lezing: Mattheus 26: 30 



Bidden van het Luthers avondgebed  (Siebe) 

Lied 247: 1, 2 en 3 

Tijdens het naspel van dit lied worden de liturgische voorwerpen de kerk uitgedragen: 

 


